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(1) Wie is God?  
Als we God willen leren kennen, dan kunnen we Hem leren kennen 

via Zijn Zoon Jezus. Want Jezus is Het Beeld van de Onzichtbare God. 

 
●”Hij is Het Beeld van de Onzichtbare God, 

de Eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, 

die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, 

hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; 

alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.” 

(Kolossenzen 1:15-16) 

 
Ik wil je daarom ook aanmoedigen om eerst het Nieuwe Testament te lezen. 

Begin met de 4 evangelien: Matteus, Marcus, Lucas, Johannes. 
Op pagina 11 tref je ook een mooi overzicht aan van wie Jezus werkelijk is. 

 

               (2) God verlangt naar een persoonlijke relatie met jou  
God houdt van jou en heeft je geschapen voor een relatie met Hem. 

Je kunt Hem persoonlijk leren kennen. Hij heeft een geweldig plan voor je leven. 

Hij wil er voor je zijn en je een hoopvolle toekomst geven. 

Maar hoe kan het dan dat heel veel mensen die relatie met God niet ervaren? 

God lijkt ver weg en onpersoonlijk. Daar moet een reden voor zijn... 
 

              (3) Onze zonden scheiden ons van God  
God schiep ons, maar we kennen Hem niet en we zijn gescheiden van Hem 

vanwege onze zondige natuur. Onze levens zonder God hebben geen betekenis 

en geen doel. Het gevolg van de te betalen prijs van onze zonde is de dood, 

zowel geestelijk als lichamelijk. 

Geestelijke dood betekent van God gescheiden. 

Lichamelijke dood is het verval van het lichaam. 

Als we sterven in onze zonde zullen we voor eeuwig gescheiden zijn van God. 
 

► Maar hoe is dit gekomen? 
De eerste mens die door God geschapen werd, koos zijn eigen weg 

(door te luisteren naar satan, lees Genesis 3) en deze ongehoorzaamheid  

wordt zonde genoemd. 

Zonde is wetteloosheid: leven zonder je aan de voorschriften 

(instructies) van God te houden (1 Johannes 3:4). 

Zonde betekent ook het doel missen, want God had iets veel beters 

voor ons bedoeld. De Bijbel zegt: 

          ●“Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde                      

in de wereld gekomen en de dood is het gevolg van de zonde. 

De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.” 

                                                      (Romeinen 5:12) 

 

 
2 



HET EVANGELIE - HET GOEDE NIEUWS 
 

 

 

 

De Bijbel zegt dat alle mensen gezondigd hebben. 

●"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” 

(Romeinen 3:23) 

 
Zonde zit in onze natuur en heeft ons gescheiden van God. 

Iedereen werd met zonde geboren en een ieder zondigt ook door zijn eigen 

keuzes. Daarom zijn we gescheiden van God. 

 
●“Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God….” 

(Jesaja 59:2) 

 
God is heilig en rein. God en zonde gaan niet samen. De relatie met God is 

daardoor verstoord en verbroken. Onze zonden scheiden ons van God. 

 
Op een dag zullen alle mensen bij God komen. God is een liefdevolle God, 

maar ook een eerlijke rechter. Hij zal de mensen moeten oordelen om hun zonde. 

De straf op de zonde is de dood en voor eeuwig verwijderd zijn van God op een 

verschrikkelijke plek ver bij Hem vandaan. We hebben dus een serieus probleem. 

Scan de QR-code voor meer inzicht (zie filmpje). 

 

 
 

(4) Hoe kunnen we gered worden van onze zonden  

en terugkeren naar God?  
Wellicht denk je: "Maar ik ben een goed persoon, ik doe geen erge dingen,  

ik heb mijn religie en ben altijd naar de kerk gegaan." Naar eigen inzicht zijn 

dit allemaal goede        dingen, maar geen van deze of andere goede dingen 

kunnen de scheiding of de kloof overbruggen. 

We kunnen onszelf niet redden, omdat het niet mogelijk is voor een zondig mens 

om zichzelf te redden. Noch kunnen anderen ons redden, 

omdat we allemaal zondig zijn. 

Want we kunnen onze eigen zonden niet wegnemen en onze zondige natuur 

niet veranderen. Dus met goede dingen kunnen we de zonde niet wegnemen. 

 

 

Geestelijk                     
dood 

 

Oude                     
geboortelijn      

(adam & eva) 
 

Onder Gods 
veroordeling 
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We hebben behoefte aan iemand die zonder zonde is om ons te redden van 

onze zonden. Alleen een zondeloos persoon kan ons redden. Hoe vind je een 

zondeloos persoon in een zondige wereld waar allen hebben gezondigd? 

Gelukkig is er een oplossing! 

 

(5).Jezus Christus is Gods enige oplossing  
God zelf voorzag in een oplossing voor de zonde (mensenschuld) die ons  van 

Hem scheidde: God zou tot ons komen als mens door Zijn Zoon, 

Jezus Christus. 

Uit Zijn grote liefde voor ons zond God Zijn eigen Zoon, Jezus, om te sterven  voor 

onze zonden. Jezus is zondeloos, want Hij is niet uit de wereld.                                      

En terwijl op aarde, overwon Hij de verleidingen van de duivel om te zondigen. 

 
 

● “De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de Genade van God geeft 

wat niemand verdient: Eeuwig Leven met Christus Jezus, onze Here” 

(Romeinen 6:23) 

 
● “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld 

dat Hij Zijn Enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, 

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” 

(Johannes 3:16) 

 
● “De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! 

En men zal het Kind Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons.” 

(Matteus 1:23) 

 
● “Jezus zei: U bent van hier beneden, Ik Ben van boven. 

U bent van deze wereld, maar Ik niet.” 

(Johannes 8:23) 

 
● “Een stem uit de hemel zei: 

U bent Mijn Geliefde Zoon. U verheugt Mijn Hart.” 

(Markus 1:11) 

 
Zijn leven was welgevallig in de ogen van de Vader. Jezus nam onze zonden 

en stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij is de Redder van ons leven. 
 

●“Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.” 

(Johannes 8:36) 
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(6) Wat is het bewijs dat het offer van Jezus, 

het sterven voor onze zonden, werd aanvaard door God in de hemel?   

Het bewijs is de opstanding van Jezus uit de dood door God. Door de opstanding, 

is het bewezen dat Jezus de dood heeft overwonnen. Oftewel, de dood heeft geen 

macht over Hem. Nu daarom, omdat Jezus leeft, kunnen wij ook leven. 

De Bijbel zegt: 

 
● “Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik Ben Zelf het Leven. 

Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is.” 

(Johannes 11:25) 

 
● “Wij zijn er zeker van dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, 

niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem.” 

(Romeinen 6:9) 

 
● “God, die dit voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd 

en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden.” 

(Handelingen 2:24) 

 
● “Galileeërs, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? 

Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen 

als u Hem hebt zien weggaan.” 

(Handelingen 1:11) 
 

Het doel van Jezus om aan het kruis te sterven, is om de prijs voor onze zonden 

te betalen en daarmee onze zonden van ons te verwijderen 

en onze gebroken relatie met God te herstellen. 
 

● “Jezus antwoordde: Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, 

kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” 

(Johannes 3:3) 

 
Door de wedergeboorte (opnieuw geboren) komt een nieuwe relatie tot stand.                       

We waren geestelijk dood, maar door de kracht van God                                               
(door de inwoning van de Heilige Geest in ons hart) komt onze geest tot leven. 

(Johannes 3:5-6, Romeinen 8:10-11, 2 Korintiers 1:22, Efeziers 1:13-14) 

Dit herstelt ons naar ons scheppingsdoel en geeft je leven de ware betekenis               

om voor te leven. God biedt aan elk mens dit geschenk aan: 

Vergeving van zonden, eeuwig leven, een nieuw leven met de Heilige Geest, 

(een nieuwe geboortelijn in Christus) en een relatie met God! (1 Petrus 1:21-23) 

 

Na dit herstel is de vervolgstap dat we als daad van geloof ons oude leven 

begraven met de waterdoop. (Romeinen 6) 
 

 

 

 

En daarna gedoopt te worden in de Heilige Geest en om kracht van God                    
te ontvangen om Zijn getuigen (Zijn discipel) te zijn (Handelingen 8:17) 
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(7) Hoe kan ik dit mooie geschenk ontvangen?  

               Door de wedergeboorte! Maar hoe dan? 

→❶Door (met je hart) te geloven in Jezus als jouw enige Heer en Redder. 

Die voor jouw zonden gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood. 

Jezus is de Zoon van God die kwam naar de wereld om te sterven voor onze 

zonden. En om ons nieuw leven te geven. 

 
Iedereen op aarde die zijn vertrouwen in Hem stelt 

zal vergeving van zonden ontvangen. En zal gered worden                                   

van de oude geboortelijn, de hel en nieuw leven ontvangen van God. 

● “Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. 

Ik Ben Zelf het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, 

zelfs als hij gestorven is.” 

(Johannes 11:25) 

 
● “Het is zoals Ik zeg: wie naar Mijn Woorden luistert 

en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft Eeuwig Leven. 

Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, 

maar die is overgeplaatst uit de dood in het Leven.” 

(Johannes 5:24) 

 
● “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven, antwoordde Jezus, 

Ik Ben de Enige Weg tot de Vader.” 

(Johannes 14:6) 

 
● “Daarom heb Ik gezegd dat u zult sterven 

zonder dat uw zonden vergeven zijn. 

Want als u niet gelooft dat Ik Ben Die Ik Ben, 
zult u sterven zonder vergeving te hebben ontvangen.” 

(Johannes 8:24) 

 
● “Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, 

door wie de mensen gered kunnen worden.” 

(Handelingen 4:12) 
 

 

 

 

Geestelijk                     
dood 

 

Oude                     
geboortelijn      

(Adam & Eva) 
 

Onder Gods 
veroordeling 

Geestelijk                    
levend 

 

Nieuwe 
geboortelijn             
in Christus 

 

Geen                  
veroordeling 
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Want er staat ook: 

“Ieder die de Naam van de Here aanroept, zal gered worden.“ 

(Romeinen 10:13) 
 

“Want God maakt geen onderscheid.” 

(Romeinen 2:11) 

 
● “Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt 

door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen 

die in Hem geloven, wie zij ook zijn.” 

(Romeinen 3:22) 

 
● “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is 

en als u met heel uw hart gelooft 

dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, 

zult u gered worden.” 

(Romeinen 10:9) 

 
→❷Als je erkent dat je gezondigd hebt en Zijn vergeving nodig hebt; 

→❸ bekeert van je zondige wegen en Hem wilt volgen; 

→❹ Hem aanroept om je te vergeven en te redden. 
 

Zal Hij het doen!  
 

● De Bijbel zegt: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben                                                                
en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven                                                           

kinderen van God te worden.”                                                                                                    
(Johannes 1:12) 

 

 

 

● Zo staat het ook in de Boeken: 

“Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.” 

(Romeinen 10:11) 

● ”En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus…“ 

(Romeinen 8:17) 

 

Het oude leven 
met schuld             
is voorbij. 

 

Dit wordt       
begraven met               
de waterdoop 

 

Je bent                        
een nieuwe                            
schepping                      
in Christus 

 

Een nieuwe 
identiteit 
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(8) Door Zijn genade worden wij alleen gered, door geloof in Jezus  
God wil jou het allerbeste geven. Niet alleen nu maar ook na dit leven. 

Hij wil je vandaag de absolute zekerheid geven dat je Hem toebehoort. 

Maar om Hem toe te behoren zullen wij Hem allereerst moeten aanvaarden. 

We kunnen alleen door genade verlost worden, door geloof in Jezus. 
 

● Efeziërs 2:8 verklaart: 

“Door Zijn genade worden wij gered, door geloof in Hem. 

Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.” 
 

Wil jij dat jouw zonden vergeven worden? 

Vergeving van jouw zonden is beschikbaar 

als jij je vertrouwen in Jezus Christus plaatst als jouw persoonlijke Redder. 
 

● Romeinen 10:9 zegt: 

“Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is 

en als u met uw hele hart gelooft 

dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, 

zult u gered worden.” 
 

Omdat Jezus voor ons gestorven is, is in Hem geloven 

het enige wat we hoeven te doen om verlost te worden! 

Wij moeten erop vertrouwen dat Zijn dood de betaling was voor onze zonden. 
 

► Hoe komt geloof tot ons? 
Door te luisteren naar de Woorden Van Jezus: 

 

● Romeinen 10:17: 

“Zo is dan het Geloof uit het horen, 

en het horen door het Woord van Christus.” 
 

► Wat moeten wij doen met de Woorden van Jezus? 
 

● Spreuken 4:20-22 zegt: 

“…..sla acht op Mijn Woorden, 

neig uw oor tot Mijn Uitspraken; 

laat ZE niet wijken uit uw ogen, 

bewaar ZE diep in uw hart. 

Want ZIJ zijn leven voor wie ZE vinden, 

genezing voor hun ganse lichaam.” 
 

 

Als wij doen wat God van ons vraagt,                                 

zal Hij doen wat Hij aan ons beloofd heeft. 
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► De eerste geloofsstappen 
Stap 1: Kom in relatie met God en maak je leven in orde met Hem; (Handelingen 3:19) 

Stap 2: Begraaf je oude leven met de waterdoop; (Romeinen 6) 

Stap 3: Ontvang de doop in de Heilige Geest; (Handelingen 8:17) 

Stap 4: Begin het nieuwe leven met Hem. (Galaten 2:20, Romeinen 8:14-17) 
 

Stap 1: Maar laat er allereerst herstel plaatsvinden tussen jou en God. 

Als we Hem straks gaan uitnodigen in ons hart, 

dan zal Hij binnen komen als Redder 

en de Redder is tevens ook de Heelmeester! 

En dan kan er vergeving, vernieuwing en genezing tot stand komen. 

Dit spreekt van een nieuwe relatie! 
   

(9) Ik neem de stap en kies voor Jezus  

  

(10) Welkom in de familie van God  
Het is belangrijk dat je bij een gemeente aansluit om elkaar te ontmoeten.                                      
Want de gemeente is het huisgezin van de Levende God, ze is de pijler                                      

en het fundament van de Waarheid. (Zie 1 Timotheus 3:15) 
 

Tijdens de samenkomsten is God in ons midden. De Bijbel zegt: Want waar twee of 
drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. (Zie Mattheus 18:20) 

 

In de gemeente leren we de principes van Gods koninkrijk.     

Tijdens de diensten wordt er gezongen, gedankt en gebeden.                                                 
Je krijgt ook onderwijs vanuit het Woord    om verdere geloofsstappen te zetten, 

zoals bijvoorbeeld de waterdoop & de doop in de Heilige Geest. 
 
 

Indien u op zoek bent naar een plaats van samenkomst                                                                        
in uw omgeving,                             willen wij u graag daarbij helpen.                                                                                

Ga naar www.gospelworldtoday.com en klik op gemeentes in jouw omgeving                           
voor overige vragen of gebed mail info@gospelworldtoday.com 
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● Vader God, ik kom tot U, want ik heb U nodig. 

Ik erken, ik ben een zondaar en heb de zonde gediend. 

Vergeef mij Heer, ik heb spijt van al mijn zonden en ongerechtigheden.      

En vanaf vandaag wil ik U dienen en volgen voor de rest van mijn leven. 

● Dank U Heer, voor Uw Zoon Jezus Christus, 

Die U naar de wereld heeft gestuurd; 

om mij te bevrijden en te verlossen van de macht van de zonde 

en van de macht van de dood. 

● Ik geloof dat Hij in mijn plaats stierf aan het kruis! 

En dat Hij al mijn zonden en ongerechtigheden op Zich nam! 

En dat Hij al mijn ziekten en smarten op Zich nam             

en droeg voor mij aan het kruis! 

● Ik aanvaard Zijn leven en Zijn kostbaar bloed. 

 Ik aanvaard Zijn opstanding uit de dood. 

Vergeef al mijn zonden en verlos mij 

en reinig mijn leven met Uw Kostbaar Bloed. 

Kom in mijn hart en vervul mijn hart met Uw Heilige Geest. 

En leer mij Uw Woord te verstaan. 

Dit bid ik in Jezus Naam, AMEN! 

mailto:info@gospelworldtoday.com
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(11) Scan de Bijbel APP voor verschillende 

Scan de onderstaande QR-code: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12)  Een aantal links naar online Bijbels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 
https://www.bible.com/nl/ 
 

 

https://herzienestatenvertaling.nl/ 
 
 

 

https://www.kingjamesbibleonline.org/ 
 

talen  
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Ga naar de website 
● klik op Bijbel; 
● selecteer HTB. 

Ga naar de website 
● klik op teksten; 

 

https://www.bible.com/nl/
https://herzienestatenvertaling.nl/
https://www.kingjamesbibleonline.org/
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God is Geest Er is maar één God 
1 Koningen 8:27, Psalm 139:7-12, Jeremia 23:23-24, 

Johannes 4:23-24, Handelingen 7:48-49, 
Handelingen 17:24-28. 

Deuteronomium 6:4-9, Jesaja 44:6-8, Jesaja 45:2-6, 21-23,                        
Jesaja 46:8-9, Maleachi 2:10, Marcus 12:28-32, 1 Korintiërs 8:4-6, 
Efeziërs 4:5-6, 1 Timotheüs 2:5, Jakobus 2:19, Openbaring 4:2-3. 

Jezus 
de IK BEN 

en IK BEN Hij 

Jezus 
Eerste en 
Laatste 

Jezus 
de Rots 

Jezus 
Is komende 

God                    
de Bevrijder 
en Verlosser 

God 
de Herder 

God 
de Koning 

God 
de Schepper 

Johannes
8:24-28 

 (13) Wie Jezus werkelijk is: 
● Filippenzen 2:5-8 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die,                                        

hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht      

en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich                               

en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. 

 

Openbaring 
1:17 

Openbaring 
22:13 

Handelingen 
4:11-12 

Matteüs 
25:31-46 
1 Thess. 
3:11-13 

Titus 
2:11-13 

Genesis 
1:1 

Genesis 
2:7 
Job 
33:4 

Psalm 
104:30 
Jesaja 
40:26 
Jesaja 
44:24 
Jesaja 

45:11-18 
Johannes 
8:24-28 

Maleachi 2:10 

Jesaja 
43:3-11 
Jesaja 
44:6 

Jesaja 
45:21 
Jesaja 
47:4 

Jesaja 
49:25 
Psalm 

78:34-35 

Psalm 
106:21 

Psalm 
23 

Jesaja 
40:10-11 

Psalm            
24 

Psalm 
44:4-5 

Exodus 
3:13-14 

Jesaja 
41:4 

Zacharia 
14:4-5 

Psalm 
50:1-6 

1 Thess. 
4:13-18 

Openbaring 
19:11,16 

Johannes 
10:8-12 

Matteüs 
2:1-6 

Jesaja 
43:10-11 

Jesaja 
44:8-13 

Lukas 
1:46-47,2:10-11 

Lukas 
24:21-29 
Johannes 
4:40-42 

Handelingen 
20:28 

Filippenzen 
3:20 

Titus 
2:10-13 

1 Petrus 
2:21-25 

Hebreeën 
13:20 

1 Petrus 
5:4 

Lukas 
19:32-38 

Johannes 
1:10 

Psalm 
74:12 
Jesaja 

43:10-15 
Jesaja 
44:6 

Jeremia 
10:10 

Zacharia 
14:9 

Matteüs 
16:17-19 

Openbaring
1:17-18 

Johannes 
18:5-8 

1 Korintiërs 
10:4 

1 Petrus 
2:6-8 

Psalm 
100 

  
Eén 

de IK BEN 
en IK BEN Hij 

Eén          
Eerste en 
Laatste 

Eén                    
Rots 

Eén                   
Is komende 

Eén                   
Bevrijder 

en Verlosser 

Eén                         
Herder 

Eén                    
Koning 

Eén                  
Schepper 

Jesaja 
43:10-11, 

25 

Numeri 
20:1-11 

Deut. 
32:1-4 

Lukas 
23:3 

Johannes 
18:37 

Johannes 
19:21 

2 Samuël 
22:1-3 

2 Samuël 
22:32 
Psalm 
18:3 

Psalm 
31:3 

Psalm 
78:34-35 

Jesaja 
17:10-11 

 
 

17:10-11 

Jesaja 
28:16 

 
 

17:10-11 Jesaja 
30:29 

 
 

17:10-11 

Galaten 
3:13 

Openbaring 
22:3 

1 Timotheüs 
1:1-3 

1 Timotheüs 
4:10 

Psalm 
89:29 

1 Petrus 
1:10-11 

1 Korintiërs 
8:6 

Efeziërs 
3:9 

Kolossenzen 
1:12-17 

Hebreeën 
1:8-12 

Openbaring 
4:8-11 

Openbaring 
10:5-6 

Openbaring 
14:6-7 

Openbaring 
21:5-7 

1 Petrus 
1:21-25 

Judas 1:25 

1 Johannes 
4:14 

1 Timotheüs 
6:13-16 

Openbaring 
15:1-4 

Openbaring 
19:11-16 

God                   
de IK BEN 

en IK BEN Hij 

God          
Eerste en 
Laatste 

God                    
de Rots 

God                   
Is komende 

Jezus           
de Bevrijder 
en Verlosser 

Jezus           
de Herder 

Jezus         
de Koning 

Jezus              
de Schepper 

Jesaja 7:14, Jesaja 9:6, Micha 5:2, Johannes 1:1,14, 
Johannes 1:10, Johannes 8:24, 58-59, Johannes 14:6-11, 

2 Korintiërs 5:19, 1 Timotheüs 3:16. 

Jesaja 7:14, Jesaja 9:6, Lukas 1:31; 2:6-7, 
Handelingen 17:31, Galaten 4:4, Filippenzen 2:7-8, 

1 Timotheüs 2:5, Hebreeën 4:15, Hebreeën 7:24-25. 

Jezus is God Jezus is mens 

       
 

 
 

●Jesaja 9:5 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,            

en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 

Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.“ 

●Openbaring 1:8 “Ik Ben de Alfa en de Omega,                                            

het Begin en het Einde, zegt de Heere,                                                       

Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.“ 

 

Eén 
de IK BEN 

en IK BEN Hij 

Eén          
Eerste en 
Laatste 

Eén                    
Rots 

Eén                   
Is komende 

Eén                   
Bevrijder 

en Verlosser 

Eén                         
Herder 

Eén                    
Koning 

Eén                  
Schepper 

 
Oude Testament 

 
Nieuwe Testament 
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